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"Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. 
Onderweg werd hij door rovers overvallen. Zij rukten 
hem de kleren van het lijf, sloegen hem bont en 
blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen. 
31 Toevallig kwam een priester langs. Maar toen hij 
de man zag liggen, ging hij aan de overkant van 
de weg voorbij.  
32 Een tempeldienaar die voorbijkwam, deed 
hetzelfde en liet de man gewoon liggen.  
33 Gelukkig kwam er ook iemand langs die 
medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen. Het 
was een Samaritaan, een vijand van de Joden.  
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34 De Samaritaan knielde naast hem neer, 
verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde er 
verband om. Daarna tilde hij hem op zijn ezel en 
ging er zelf naast lopen. Zij kwamen bij een herberg, 
waar hij hem verder verzorgde.  
35 De volgende morgen gaf hij de herbergier twee 
zilveren munten en zei: 'Zorg goed voor hem. Mocht 
dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de rest de 
volgende keer wel.'  
36 Wat denkt u? Wie van deze drie was de 
medemens van het slachtoffer van de roofoverval?" 
37 "De man die medelijden met hem had", was het 
antwoord. "Precies", zei Jezus. "Volg zijn voorbeeld 
dan."
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de verlorene!  

„een man…“
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de verlorenen…!  
Hoeveel bevolkingsgroepen zijn nog niet 
bereikt? 

7 0 0 0 
Quelle: Joshuaproject.net
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de verlorenen…!  
Hoeveel bevolkingsgroepen zijn nog niet 
bereikt? 

Jes 60,2 „Een duisternis, zwart als de nacht,    
zal alle volken van de aarde omhullen... 
maar de glorie van de HERE zal van u afstralen.  

3 Alle volken zullen op uw licht afkomen; 
machtige koningen zullen komen om te zien 
hoe de glorie van de HERE op u rust.“ 
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5 stappen om de verlorenen te redden!
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1. kijken! V 33 

„Maar kijk 
eens rond! 
Overal 
liggen de 
velden rijp 
om te 
oogsten. ”  
Joh 4,35 
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1. kijken! V 33 

kijk naar 
je stad! 
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2. gaan! V 34  

Video: reach the world
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3. aanraken! V 34 

„De Geest van God de HERE 
rust op mij, omdat de HERE mij 
heeft gezalfd tot brenger van 
goed nieuws aan mensen die 
lijden en worden onderdrukt. 
Hij heeft mij gestuurd om 
mensen met gebroken harten 
te troosten, voor gevangenen 
vrijlating uit te roepen en hen 
die opgesloten zitten, te 
bevrijden. “       Jes 61,1
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3. aanraken! V 34

Alle bevolkingsgroepen zijn geroepen blij in God te zijn!
Ps 66,1-4  
„Laat de hele aarde God lof toezingen. 2 Zing 
psalmen over de grote heerlijkheid van Zijn naam. 
Breng Hem de eer en de lof toe. 3 Zeg maar tegen 
God: Alles wat U doet, is beroemd door Uw macht 
en grootheid. Daarom doen zelfs Uw vijanden of zij 
U eren. 4 Laat de hele aarde U aanbidden. Laat zij 
psalmen zingen ter ere van U en Uw heilige naam!“ 
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3. aansluiten! V 34

Alle bevolkingsgroepen zijn geroepen blij in God te zijn!
Ps 96,7-9  
“Laten alle mensen, van elk volk en elke 
generatie, de HERE eer geven. Laten zij allemaal 
Zijn macht en kracht prijzen. 8 Prijs de grootheid 
van de naam van de HERE. Kom naar Zijn huis en 
breng Hem uw offers. 9 Doe uw mooiste kleren 
aan en buig u voor de HERE neer. Laat de hele 
aarde beven als Hij komt. “  
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3. aanraken! V 34

Alle bevolkingsgroepen zijn geroepen blij in God te zijn! 
Ps 100,1-4  
“Laat de hele aarde voor de HERE jubelen. 2 Laat 
de hele aarde de HERE met blijdschap dienen. 
Kom bij Hem en zing een loflied. 3 Bevestig dat u 
weet dat de HERE de enige God is. Hij heeft alles 
gemaakt, ook ons en wij zijn van Hem. Wij zijn Zijn 
volk en Hij zorgt voor ons. 4 Zing een loflied 
wanneer u de tempelpoort ingaat. Laat het in Zijn 
voorhof klinken en prijs Zijn naam.“  
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3. aanraken! V 34

Alle bevolkingsgroepen zijn geroepen blij in God te zijn!

Alle bevolkingsgroepen op aarde zijn geroepen 
om God te kennen, om Hem lief te hebben en om 

zijn zegen te ervaren. Deze zegen zal komen  
wanneer zij Hem zullen aanbidden… 

Maar hoe zullen ze Hem aanbidden wanneer ze 
niet aan Hem zijn voorgesteld?...
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 4. thuisbrengen!  V 34 
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5. Blijf je inzetten!
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