
Matteüs 28:16-20



De elf ​leerlingen​ gingen naar Galiléa, naar de berg 

die ​Jezus​ hun had genoemd, 17en toen ze hem 

zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen 

nog. 18Jezus​ kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 

macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga 

dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn 

​leerlingen, door hen te ​dopen​ in de naam van de 

Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, 20en hun te 

leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 

jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik 

ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 

van deze wereld.’. (Matteüs 28:16-20)



● Mat. 14:28-33

● Mat. 11:2-6

● Joh. 20:25-29

● 1 Kon. 19:4-

● Richteren 6:1-

● Exodus 3:1-

● Jesaja 6:1-

➔bijbel is geen boek van helden allen !

➔Twijfel neemt verschillende vormen aan

Twijfel : wandeling door de Bijbel



● … bij de koffie

● Eigen verhaal

● Afhankelijk van …

● Iets opmerkelijks … dat troost

Herkenbaar ?



• Legt de vinger op de wonde

• Altijd zelfde reactie?

• Eeuwig kenmerk!

Zie op Jezus



● Hoe (beter) niet

● Hoe (beter) wel

● Zie om

Welke weg bewandelen ?



Pik de race weer op !


