
Jesaja 59:1-2

1 Petrus 3:18

2 Thessalonicenzen 1:11



De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn 

gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag is het 

dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie 

zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. 

(Jesaja 59:1)

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, 

geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en 

altijd, om u zo bij God te brengen. (1 Petrus 3:18)

Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere

doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het 

goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand 

laat brengen. (2 Thessalonicenzen 1:11)







Hoe vaak is Jezus je redder ?



● Het evangelie

Redder bij start en finish



● Verwachtingen

God verwacht

Niet moeilijk te begrijpen

Niet zwaar

● Vaststellingen
IK

Goed doen?

Gevecht voor passie

Onzeker

Citaat

Tussen start en finish ?



Paulus kende dezelfde strijd … na 20 j !

De strijd ligt nooit achter je in dit leven !

Goed nieuws # 1



● Het antwoord
Ik ongelukkig mens!

Wie zal me redden?

Jezus is mijn redder!

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, 

geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en 

altijd, om u zo bij God te brengen. (1 Petrus 3:18)

Tussen start en finish ?



Er is een redder !

Het gaat in de 1e plaats niet om een TO DO-lijst

Jesaja 59:1

Goed nieuws # 2



Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere

doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het 

goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand 

laat brengen. (2 Thessalonicenzen 1:11)

Pik de race weer op !



Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in 

ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil 

geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke 

tot stand laat brengen. (2 Thessalonicenzen 1:11)

Pik de race weer op !



Daarom bidden  wij altijd dat onze God u deze roeping in 

ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil

geeft het goede te doen en u door uw geloof al het 

mogelijke tot stand laat brengen. (2 Thessalonicenzen 1:11)

Pik de race weer op !


